Beste familie en vrienden,

Het begin van een nieuw jaar is altijd een beetje
spannend...wat zal het nieuwe jaar ons brengen? Hoop
en verwachting, maar ook een zekere mate van
onzekerheid. Toch hoop ik dat jullie ook kunnen zingen;
“Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heeren
hand”.

Inmiddels is hier het nieuwe schooljaar weer begonnen.
Eind december - half januari is altijd een drukke tijd voor
ons. We krijgen tientallen aanvragen om gesponsord te
worden van kinderen die de lagere school hebben
verlaten en nu doorstromen naar de middelbare school.
Altijd moeilijk om te besluiten wie moet je helpen en wie
niet. Voor dit jaar hebben we 16 nieuwe leerlingen
kunnen aannemen die bij ons op het Center zullen
verblijven. Wat huisvesting voor leerlingen betreft zitten
we dan met de andere 9 die we al hadden ook wel aan
het maximum. Zes van de leerlingen komen uit moslim
gezinnen. Het is niet ons doel om hen alleen maar te
helpen zodat ze naar school kunnen, maar dat hun
karakter gevormd wordt, dat ze discipline leren ook in de
kleine dingen. Maar bovenal is het ons verlangen dat ze
Jezus leren kennen als hun Verlosser.

De kleuterschool

In de kleuterschool mochten we maar liefst 26 nieuwe
kinderen aannemen. Hierbij zit het totaal aantal op 50 en
hebben we nu 3 klassen. We hebben 1 nieuwe kleuterjuf
erbij en dat is ook wel nodig, want Mee Hyae heeft haar
handen vol. Dahabu, het meisje dat geopereerd was aan
haar hartje zit nu op de school en ook het meisje dat in
augustus ernstige brandwonden had. Geweldig om te
zien hoe ze nu allebei gezond ziin.
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Ook nu kregen we weer een flink aantal aanmeldingen van
kinderen die moslim zijn.

Bezoek aan Kirepwe
eiland

Voor ons verlof naar
Korea stonden er nog 2
dingen op het
programma. Eind
september bezochten
we het dorpje Kirepwe
dat op een eiland 130
km bij ons vandaan ligt

om te zien hoe het ging met de geiten en ook om
voedselhulp te verlenen. We werden door de lokale bevolking
met zang en dans ontvangen. Het was geweldig om te horen
dat een aantal geiten zich al had vermenigvuldigd. Ook
hebben we 300 kippen kunnen uitdelen aan de mensen.
Een paar weken later mochten we getuige zijn van de opening
van een nieuwe kerk in een dorp niet ver bij dit eiland
vandaan. Een oud collega is hier voorganger en we mochten
het middel zijn dat hij een kerk kon bouwen. Wat mooi om te
zien dat er in Kenia nog volop kerken gebouwd worden. Deze
voorganger werkt ook onder moslims en is een computer
training begonnen. Zes moslims staan momenteel open voor
het Evangelie en één van hen is al tot geloof gekomen. De
ouders van deze jonge man kwamen naar onze oud collega
toe en vroegen hem; “Wat is er met onze zoon gebeurd?
Liegen en bedriegen was zijn gewoonte, maar hij is zo
veranderd.”
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Op familie bezoek in Korea

Eind 2018 hebben we de familie van Mee Hyae in Korea
kunnen bezoeken en ook verschillende vrienden en
sponsors van de kinderen. Fijn om na lange tijd de familie
weer te ontmoeten. We maken ons echter wel een
beetje zorgen over de gezondheid van de moeder van
Mee Hyae, je kunt toch best wel merken dat alles minder
wordt. |k had nog de gelegenheid om samen met familie
de Mount Hallasan te beklimmen, de hoogste berg in
Zuid Korea, het ligt op Jeju eiland. Een flinke klim en
alhoewel het eerst regende en het flink koud was waren
we toch net voor het donker weer beneden.

Verdere plannen

Dankbaar zijn we dat er nu de mogelijkheid is om een
lagere school te bouwen op ons Center. De
bouwtekeningen zijn gemaakt, de vergunningen zijn
binnen waar we heel dankbaar voor zijn. Dit keer ging dit
behoorlijk snel dankzij een vriend, het hoofd van
Openbare Werken, die alle contacten heeft. En inmiddels
is de bouw alweer een maand aan de gang en er wordt
goed vooruitgang geboekt. Het heeft ook ontzettend
geholpen dat we de fundering uit hebben laten graven
door een graafmachine. Andere keren werd dat met de
schop gedaan. Een klus die met de hand wel 6 weken zou
duren, was nu in 11 uur gepiept. We hopen dat we
volgend jaar januari bij gezondheid de leerlingen die de
kleuterschool verlaten door kunnen laten stromen naar
onze lagere school.

We mogen ook het middel zijn om weer een andere
gemeente in een nabij gelegen dorpje te helpen met het
afbouwen van een kerk. Momenteel komen ze op zondag
samen in iemands huis en bij speciale gelegenheden zoals
Kerst in een tent in de open lucht.

Mee Hyae en ik zijn ook erg bemoedigd en dankbaar voor
de groep die in september ons hopen te bezoeken en de
Ladies Night en het volleybaltoernooi heeft
georganiseerd en het mooie bedrag dat inmiddels binnen
gehaald mocht worden voor de kliniek.

Gebedspunten:

Willen jullie danken voor alle nieuwe kinderen en jeugd op
ons Center en voor hen bidden dat ze Jezus mogen leren
kennen.

Bidt ook voor het nodige personeel voor de kliniek,
kleuterschool en lagere school. En voor het echtpaar uit
India

Mee Hyae en ik willen jullie ook hartelijk bedanken voor de
vele kaarten met goede wensen die we mochten
ontvangen rond de jaarwisseling

Bidt om regen, heel Kenia heeft regen nodig, de situatie
wordt op sommige plekken nijpend en ook hier is er sinds
december nog maar één bui gevallen.

We wensen jullie allemaal een Gezegende Hemelvaartsdag
en Pinksterdagen toe!

Willem & Mee Hyae

Adres informatie: Contactadres TFC
Willem en Mee Hyae Westerink  Annet Bosman
P.O. Box 95774 Klaproos 2
Postalcode 80100, Mombasa 8081 ST Elburg
Kenya Tel: 0525-690471
E-mail: fmceastafrica@gmail.com

Giften zijn welkom op:

Stichting “De Akker is de Wereld”,
Bankrekening: NL74ABNA0599191120,
ABN-Amro te Elburg, o.v.v. Willem en Mee Hyae.

Berichtje Thuisfrontcommissie

Dit voorjaar hebben we een huis-aan-huis
stroopwafelactie gehouden. We hebben alle 1650
pakjes weer verkocht! Daarmee hebben we het mooie
bedrag van ruim € 2000,00 mogen ophalen. Alle
verkopers en kopers hartelijk dank!

In de week voor de pinksterdagen hopen we weer
een broden-actie te houden binnen de Hervormde
gemeente in Elburg. Mocht u ook een rozijnen-
krentenbrood(€5,00), wegge(€10,00) of
stol(€9,00) willen bestellen en woont u binnen de
gemeente Elburg/Doornspijk/’'t Harde, dan kunt u
uw bestelling doorgeven tot woensdag 29 mei via
zending@hotmail.com.
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